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Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược Việt Nam từ 1858 – 1874  

Phong trào kháng chiến chống thực dân pháp 
xâm lược lan rộng ra cả nước (1873-1884)  

Trào lưu cải cách nửa sau thế kỉ XIX 
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Chiến sự ở Đà Nẵng  

năm 1858 

Quân Pháp đổ bộ ở Sơn Trà 



Huế 

Đà Nẵng 

Lược đồ Việt Nam 31/8/1858, Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước 

cửa biển Đà Nẵng 







- Gia Định và Nam Kì là vựa 

lúa lớn. 

- Đây là khu vực có hệ thống 

giao thông thủy. 





Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đại diện cho triều đình Huế ký Hiệp ước Nhâm Tuất  

5/6/1862 



* Nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất (1862): 

- Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở 3 tỉnh 
miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hoà và đảo 
Côn Lôn). 
- Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào 
buôn bán  
- Cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia 
Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây. 
- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 288 
vạn lạng bạc. 
- Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long cho triều đình khi nào 
triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.    





Biên Hòa 

 Định Tường 

Gia Định 



* Nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất (1862): 

Nêu ý kiến, quan điểm của em  

 về Hiệp ước Nhâm Tuất? 

Thảo luận nhóm 



Triều đình cử Kinh lược sứ miền Tây Phan Thanh Giản đi  

thương thuyết với Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam Kì. 



Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-pê-răng (Hy vọng)  
của Pháp đậu trên sông Vàm Cỏ Đông (10/12/1861) 

Kháng chiến ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì 









Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 

Lãnh đạo Diễn biến tóm tắt / Hình thức đấu tranh 

Nguyễn Trung Trực    Khởi nghĩa, tấn công tàu Pháp trên Vàm Nhật 

Tảo 

Trương Định – Trương 

Quyền 
   Lập căn cứ chiến đấu chống giặc ở Gò Công. 

Mở rộng địa bàn hoạt động lên Tây Ninh. 

Nguyễn Đình Chiểu     Dùng thơ văn lên án tội ác của giặc, chế giễu 

bọn tay sai bán nước. 

Nguyễn Hữu Huân    Dùng thơ văn khẳng định và cổ vũ tinh thần 

yêu nước. 



Căn cứ Tân Hòa (Gò 

Công) của Trương Định 

Trương Định 

Căn cứ Tây Ninh 

của Trương Quyền 



Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì 

Căn cứ Đồng Tháp Mười - 

Lãnh đạo Võ Duy Dương 

Căn cứ Tây Ninh  

Lãnh đạo Trương Quyền 

Vùng Hà Tiên, Rạch Giá, 

Phú Quốc - Lãnh đạo 

Nguyễn Trung Trực 

Vùng Tân An, Mỹ Tho- Lãnh 

đạo Nguyễn Hữu Huân 

Căn cứ U Minh-  Lãnh đạo 

Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự 

Vùng Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh 

Lãnh đạo Phan Tôn, Phan Liêm 




